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Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon 
 
Hij kwam bij ons, heel gewoon, 
de Zoon van God als mensenzoon. 
Hij diende ons als een knecht 
en heeft Zijn leven afgelegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zie onze God,  
de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag, 
gedragen door  
Zijn liefd’en kracht. 
 
 
 
 
 
 



En in de tuin van de pijn 
verkoos Hij als een lam te zijn. 
verscheurd door angst en verdriet 
maar toch zei Hij:  
“Uw wil geschied”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zie onze God,  
de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag, 
gedragen door  
Zijn liefd’en kracht. 
 
 
 
 
 
 



Zie je de wonden zo diep. 
De hand die aard’en hemel schiep, 
vergaf de hand die Hem sloeg. 
De Man, die onze zonden droeg. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zie onze God,  
de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag, 
gedragen door  
Zijn liefd’en kracht. 
 
 
 
 
 
 



Wij willen worden als Hij. 
Elkanders lasten dragen wij. 
Wie is er need’rig en klein? 
Die zal bij ons de grootste zijn 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zie onze God,  
de Koning-knecht, 
Hij heeft Zijn leven afgelegd. 
Zijn voorbeeld roept  
om te dienen iedere dag, 
gedragen door  
Zijn liefd’en kracht. 
 
 
 
 
 
 



  Gebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Heel alleen in de hof 
 
Heel alleen in de hof 
Zo alleen knielt de Heer 
Donker is het om Hem heen 
Er is niemand meer…. 
 
 
 
 
 
 
 



Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te doen wat U wilt 
Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te gaan door de nacht 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heel verdrietig en bang 
Zo alleen vecht de Heer 
Help Mij, Vader, geef Mij kracht 
Want Ik kan niet meer 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te doen wat U wilt 
Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te gaan door de nacht 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heel alleen in de hof 
Zo alleen gaat de Heer 
Om te sterven aan het kruis 
Hij bidt nog een keer: 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te doen wat U wilt 
Geef mij hoop en geef mij kracht 
Om te gaan door de nacht 
 
 
 
 
 
 
 
 



Video 
 
- Getsemane 
 
- Golgotha 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Beeld van Golgotha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Waarom bleef U zo stil 
 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U vroegen 
Bent U de koning der Joden 
Waarom bleef U zo stil 
Toen ze U sloegen 
En aan een kruis wilden doden 
 
 
 
 
 



Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U vonden 
En als een dief wilden vangen 
Waarom vocht U niet terug 
Toen ze U bonden 
En aan een hout wilden hangen 
 
 
 
 
 
 
 



Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Waarom zei U geen woord 
Toen ze U spuugden 
En U bespotten en lachten 
Waarom zei U geen woord 
Toen ze U duwden 
En U naar Golgotha brachten 
 
 
 
 
 
 
 



Dacht U aan ons 
En dat U de Vader zou zien 
Dacht U aan ons 
Misschien 
 
 
 
 
 
 
 



Bijbellezing 1: Lukas 23 : 20 - 27 
 
20 Pilatus dan sprak hen opnieuw toe, omdat hij Jezus wilde 
loslaten.  
21. Maar zij riepen terug: Kruisig Hem, kruisig Hem.  
22 Hij zei echter voor de derde keer tegen hen: Wat voor 
kwaad heeft Hij dan gedaan? Ik heb niets in Hem gevonden 
wat de dood verdient. Ik zal Hem dan straffen en loslaten.  
23 Maar zij drongen met luid geroep aan en eisten dat Hij 
gekruisigd zou worden. En hun geroep en dat van de 
overpriesters kreeg de overhand. 
 



Bijbellezing 1: Lukas 23 : 20 - 27 
 
24 En Pilatus besliste dat hun eis zou worden ingewilligd.  
25 En hij liet hun de man los die om oproer en moord in de 
gevangenis geworpen was, om wie zij gevraagd hadden. Maar 
Jezus leverde hij over aan hun wil.  
26 En toen zij Hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon 
van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem 
het kruis op om het achter Jezus aan te dragen.  
27. En een grote menigte van volk volgde Hem. 
 



Zingen: Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
 
Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 
Met een kruis op Zijn rug  
en een doornen kroon 
Hoor de menigte schreeuwt  
en roept “Kruisig hem!” 
Zo gaf God zijn eigen Zoon. 
 
 
 
 
 
 



Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade  
aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg 
 
 
 
 
 
 



Bijbellezing 2: Lukas 23 : 32 – 35 
 
32 En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, 
om met Hem ter dood gebracht te worden.  
33 Toen zij op de plaats kwamen die Schedel genoemd werd, 
kruisigden ze Hem daar, met de misdadigers, de één aan de 
rechter- en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: “Vader 
vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En ze 
verdeelden Zijn kleren en wierpen het lot. 
35. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten 
ook hun leiders Hem. Zij zeiden: Anderen heeft Hij verlost, laat 
Hij nu Zichzelf verlossen als Hij de Christus is, de Uitverkorene 
van God. 
 



Bijbellezing 3: Lukas 23 : 44 – 49 
 
44 En het was ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis 
over heel de aarde tot het negende uur toe.  
45 En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de 
tempel scheurde middendoor.  
46 En Jezus riep met luide stem en zei: Vader, in Uw handen 
beveel Ik Mijn geest. En toen Hij dat gezegd had, gaf Hij 
de geest.  
 
 
 
 
 



Bijbellezing 3: Lukas 23 : 44 – 49 
 
47 Toen de hoofdman over honderd zag wat er gebeurd 
was, verheerlijkte hij God en zei: Werkelijk, deze Mens was 
rechtvaardig.  
48 En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, 
zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze 
zich op de borst sloegen.  
49 En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de 
vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen 
dit aan. 
 
 
 



Zingen: Zie het Lam aan het kruis 
 
Zie Het Lam aan het kruis daar op Golgotha 
Als de koning der Joden  
word Hij veracht 
Zie de liefde voor ons  
in Zijn ogen staan 
als Hij roept;  
“Het is volbracht!” 
 
 
 
 
 



Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade 
aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bijbellezing 4: Mattheus 27: 57 – 66 
 
57 Toen het avond geworden was, kwam er een rijke man van 
Arimathea, van wie de naam Jozef was en die ook zelf een 
discipel van Jezus was. 
58 Die ging naar Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. 
Toen gaf Pilatus bevel dat het lichaam aan hem gegeven zou 
worden. 
59 En Jozef nam het lichaam in ontvangst, wikkelde het in 
zuiver fijn linnen, 
60 en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in de rots uitgehakt 
had; en nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf 
gewenteld had, ging hij weg. 
61 En daar waren Maria Magdalena en de andere Maria, die 
tegenover het graf zaten. 
 



 
 
Bijbellezing 4: Mattheus 27: 57 – 66 
 
62 De volgende dag, dat is de dag na de voorbereiding, 
kwamen de overpriesters en de Farizeeën bij Pilatus bijeen, 
63 en zeiden: Heer, wij herinneren ons dat deze verleider 
gezegd heeft toen Hij nog leefde: Na drie dagen zal Ik 
opgewekt worden. 
64 Geef dan bevel dat het graf tot de derde dag toe beveiligd 
wordt, opdat Zijn discipelen Hem 's nachts misschien niet 
komen stelen en tegen het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de 
doden. En dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. 
65 Pilatus zei tegen hen: Hier hebt u een wacht; ga heen, 
beveilig het naar uw beste weten. 
66 Zij gingen erheen en beveiligden het graf met de wacht, 
nadat zij de steen verzegeld hadden. 
 



Zingen: In het rijk van de dood 
 
In het rijk van de dood is Hij neer gedaald 
Ja, uit liefde voor ons  
heeft Hij dit gedaan 
maar de steen van het graf 
is nu weg gehaald 
Jezus leeft! Hij is opgestaan! 
 
 
 
 
 
 
 



Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade 
aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg 
 
 
 
 
 
 
 



Meditatie 
 
Thema; De steen 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen En nu kom ik tot U 
 
En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid 
Met ontzag en respect 
kniel ik voor U neer 
U bent Koning en God 
tot in eeuwigheid 
U bent Jezus de hoogste Heer 
 
 
 
 
 
 
 



Ja, ik dank U voor Uw genade, o Heer 
Dat U het kruis voor ons droeg 
U bewijst Uw genade 
aan ons telkens weer 
Uw genade is ons genoeg 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gedicht: De dood overwonnen 
 
De dood overwonnen 
niets hield U gebonden 
U rees uit het graf 
en stond op uit de dood. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Niets kan ons nog scheiden 
geen dood en geen lijden 
U hebt in ons leven 
het laatste woord. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
De kloof is verdwenen 
ons wacht eeuwig leven 
een leven met Hem 
in Gods heerlijkheid. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Blijf niet staan bij dat graf 
want daar is Hij niet meer. 
Jezus leeft en wij met Hem 
dat is de genade van onze Heer. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Zingen: De steen is weg 
 
Een steen op het graf 
Die kan er niet af 
Iedereen treurt 
Maar kijk es wat er is gebeurd 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De steen is weg 
De weg is vrij 
Het graf is leeg 
De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Een steen op mijn hart 
Zo zwaar en zo zwart 
Het komt nooit meer goed 
Maar kijk es hier wat Jezus doet 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
De steen is weg 
De weg is vrij 
Het graf is leeg 
De pijn voorbij 
Want Jezus leeft 
En de steen is weg weg 
Helemaal weg 
Foetsie 
 
 
 
 
 
 



  Dankgebed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zingen: Vrede van God 
 
Vrede van God, de vrede van God 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
De vrede van God, zij met jou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
In Jezus’ naam, in Jezus’ naam, 
in Jezus’ naam geef ik jou: 
vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Heilige Geest, de Heilige Geest, 
de Heilige Geest zij met jou. 
Vrede van Hem, vrede van God, 
de vrede van God zij met jou. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diensten 1e Paasdag in IJsselstein 
 

08.00 uur Begraafplaats Eiteren (Paasjubel) 
 
10.00 uur in de Grote kerk, Kronenburgplantsoen (HGIJ) 
 
10.00 uur in de Ontmoetingskerk (PGIJ) 
 
10.30 uur in het Kruispunt (GiIJ) 
 
Kom je ook?! 

 
 
 
 
 
 
 

Nu zal je vast wel dorst van het zingen hebben gekregen;  
daarom staat er voor iedereen wat lekkers klaar 


