
 

  



Marcel van der Poel en Sound of Joy zingt enkele liederen voor de dienst 
 

 Koor: Als alles duister is  
Als alles duister is  
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft. 
Als alles duister is, 
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 
vuur dat nooit meer dooft.   
 

 Koor: Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 

 Welkom en gebed door Ewoud Holsappel, voorganger van Geloof in 
IJsselstein 
 



 Interview met Gerrie Marcus 
 

 Koor: Oh Holy Night  
Oh Holy night  
O, holy night, the stars are brightly shining, 
it is the night of our dear Saviours birth. 
Long lay the world in sin and error pining, 
till He appeared and the whole felt His worth. 
A thrill of hope the weary world rejoices │ for yonder breaks a new and glorious 
morn. 
 
Fall on your knees oh hear the angel voices 
oh night divine oh night when Christ was born. 
Oh night divine oh night oh night divine. 
Truly He taught us to love one another, 
His law is love and His gospel is peace. 
Chains shall He break for all men are our brothers 
and in His name all oppression shall cease. 
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise │ we let all within us praise His holy 
name. Christ is the Lord oh praise His name for ever 
His pow’r and glory evermore proclaim. 
His pow’r and glory evermore proclaim.   
 

 Interview met Geke Lekkerkerker 
 

 Samenzang: Nu zijt wellekome   
Nu zijt wellekome Jesu, lieve Heer   
Gij komt van alzo hoge, van alzo veer  
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer  
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer 
Kyriëleis 
 
Herders op den velde hoorden een nieuw lied, 
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet. 
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar. 
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar. 
Kyriëleis 
 
Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land 
zij zochten onze Here met offerand. 



Z'offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud 
t'ere van dat kinde, dat alle ding behoudt. 
Kyriëleis 
 

 Schriftlezing uit Lukas 2:1-21 
De geboorte van Jezus 
1 En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus 
dat heel de wereld ingeschreven moest worden. 
2 Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. 
3 En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen 
stad. 
4 Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de 
stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van 
David was, 
5 om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger 
was. 
6 En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij 
baren zou, 
7 en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem 
in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. 
 
De herders en de engelen 
8 En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 
's nachts de wacht hielden over hun kudde. 
9 En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere 
omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. 
10 En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote 
blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, 
11 namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij 
is Christus, de Heere. 
12 En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld 
en liggend in de kribbe. 
13 En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die 
God loofde en zei: 
14 Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een 
welbehagen.  
15 En het geschiedde, toen de engelen van hen weggegaan waren naar de 
hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: Laten wij dan naar Bethlehem gaan 
en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. 



16 En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef, en het Kindje liggend in de 
kribbe. 
17 Toen zij Het gezien hadden, maakten zij overal het woord bekend dat hun 
over dit Kind verteld was. 
18 En allen die het hoorden, verwonderden zich over wat door de herders tegen 
hen gezegd werd. 
19 Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. 
20 En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles 
wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. 
21 En toen acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd 
Hem de Naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de 
moederschoot ontvangen was. 
 

Overdenking door dominee Marcel van der Zwan, van Hervormde 
Gemeente IJsselstein 
 

 Samenzang: Jubel het uit 
Jubel het uit. De Heer is hier 
ontvang het koningskind! 
Als redder van de aarde 
geeft Hij het leven waarde. 
 
Dus hemel en aarde, zingt! (2x) 
Dus hemel, dus hemel en aarde zingt! 
 
Jubel het uit. De Heer regeert; 
wees blij, verhef je stem! 
Zing als de schepping juicht, 
aanbiddend voor Hem buigt 
 
een vreugdelied voor Hem (2x) 
een vreugde-, een vreugdelied voor Hem! 
 
Zijn koningschap zal eeuwig zijn, 
rechtvaardig en vol kracht! 
Laat ieder volk op aarde 
zijn heerlijkheid ervaren; 
 
de liefde die Hij bracht (2x) 
de liefde, de liefde die Hij bracht! 



 Koor: In ons hart geboren 
In ons hart geboren  
Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
Maak ons Uw voeten. Maak ons Uw handen.  
Laat ons leven een teken van Uw liefde zijn. 
Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren; 
God dichtbij als nooit tevoren. 
O, Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
Maak ons Uw oren. Maak ons Uw lippen. Laat ons leven een teken van Uw liefde 
zijn 
Jezus wordt vandaag en elke dag in ons hart geboren;  
God dichtbij als nooit tevoren.  
O, Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
O, Jezus wordt vandaag en elke dag opnieuw in ons hart geboren. 
 

 Interview met Koen Spierenburg 
 

 Samenzang: Mary did you know 
Mary did you know that your baby boy will one day walk on water? 
Mary did you know that your baby boy will save our sons and daughters? 
Did you know that your baby boy has come to make you new? 
This child that you've delivered, will soon deliver you 
 
Mary did you know that your baby boy will give sight to a blind man? 
Mary did you know that your baby boy will calm a storm with his hand? 
Did you know that your baby boy has walked where angels trod? 
And when you kiss your little baby, you have kissed the face of God 
 
Mary did you know, Mary did you know, Mary did you know 
The blind will see, the deaf will hear and the dead will live again 
The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the lamb 
 
Mary did you know that your baby boy is Lord of all creation? 
Mary did you know that your baby boy will one day rule the nations? 
Did you know that your baby boy is heaven's perfect Lamb? 
This sleeping child you're holding is the great I am 
 
Mary did you know, Mary did you know, Mary did you know 



 
Afkondiging van de collecte voor Stichting Ismaël 
Stichting Ismaël verspreidt het evangelie in het Midden-
Oosten. 

 

 Dankgebed 
 

 Koor: God rest ye merry gentlemen 
God rest ye merry gentlemen 
Let nothing you dismay 
Remember Christ our Savior 
Was born on Christmas Day 
To save us all from Satan's pow'r 
When we were gone astray 
Oh tidings of comfort and joy 
Comfort and joy 
Oh tidings of comfort and joy 
 
In Bethlehem, in Israel 
This blessed Babe was born 
And laid within a manger 
Upon this blessed morn 
The which His Mother Mary 
Did nothing take in scorn 
Oh tidings of comfort and joy 
Comfort and joy 
Oh tidings of comfort and joy 
 
Fear not then, said the Angel 
Let nothing you affright 
This day is born a Savior 
Of a pure Virgin bright 
To free all those who trust in Him 
From Satan's pow'r and might 
Oh tidings of comfort and joy 
Comfort and joy 
Oh tidings of comfort and joy 
 
God rest ye merry gentlemen 
Let nothing you dismay 



Remember Christ our Savior 
Was born on Christmas Day 
To save us all from Satan's pow'r 
When we were gone astray 
Oh tidings of comfort and joy 
Comfort and joy 
Oh tidings of comfort and joy 
 

 Koor: Geef ons vrede 
Hoeveel mijlen nog te reizen 
Welke wegen nog te gaan 
Welke ster zal ons wijzen 
Naar dat land waar geen grenzen bestaan 
 
'T Is de droom van alle eeuwen 
De aarde nieuw de mensen vrij 
Maar geen huilen of schreeuwen 
Bracht die wereld een stap dichterbij 
 
Geef ons vrede 
Schijn in de donk're nacht 
Geef ons vrede 
Waarop de schepping wacht 
 
'K Zie Uw rijk in al die dromen 
'K Zie Uw licht in elke traan 
En ik bid Uw rijk kome 
Dat op aarde Uw wil wordt gedaan 
 
Geef ons vrede 
Schijn in de donk're nacht 
Geef ons vrede 
Waarop de schepping wacht (2x) 
 
Dona nobis pacem 
Dona dona nobis pacem (2x) 
 

Zegen 
 
  



 Samenzang: Ere zij God 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
 
Ere zij God in den hoge,  
Ere zij God in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
In de mensen, een welbehagen, een welbehagen. 
 
Ere zij God, ere zij God, 
in den hoge, in den hoge, in den hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, 
in de mensen een welbehagen. 
Amen, amen. 
 

Hartelijk dank voor uw komst!  
Er staat een kopje warme chocomel voor u klaar bij de uitgang, onder de toren 
van de kerk. Wij wensen u namens de Hervormde Gemeente IJsselstein en Geloof 
in IJsselstein goede kerstdagen en een gezegend 2025 toe.  
 

 Contact 
mvanderzwamvdm@gmail.com 

www.hervormdijsselstein.nl  
www.geloofinijsselstein.nl 
  

mailto:mvanderzwamvdm@gmail.com
http://www.hervormdijsselstein.nl/
http://www.geloofinijsselstein.nl/


Eindejaarsdiensten IJsselstein 
Ontmoetingskerk, Andorrastraat 2 

 

25 december; 10.00 uur Eerste kerstdag dienst. Met kindermusical en 

kinderkoor. Pastor J. Vos-Spek 

31 december; 17.00 uur Oudejaarsdienst. Ds. B. de Wit 

 

 

 

Basiliek: Geloofsgem. Heilige Nicolaas Ijsselstein, St. Nicolaasstraat 12  

 

25 december; 11.00 uur Eucharistieviering. Pastor P. Ambting 

26 december; 11.00 uur Eucharistieviering. Pastor J. Scholten 

Nieuwjaarsdag 1 januari 2024 

11.00 uur Eucharistieviering. Pastor P. Ambting 

2 januari 19.15-19.45 stadsgebed IKO 

Interkerkelijk overleg IJsselstein 

 

 

 

Hervormde gemeente Ijsselstein, Kronenburgplantsoen 2 - Oude St Nicolaaskerk 

 

25 december; 10.00 uur Kerstdienst Ds. M. vd Zwan 

26 december; 10.00 uur Kerstfeest zondagsschool en clubs. 

31 december; 19.30 uur Oudejaarsdienst. Ds. M. vd Zwan 

Nieuwjaarsdag 1 januari 2024;  

10.30 uur Ds. M. vd Zwan (nieuwjaar wensen na de dienst) 

 

 

 

Geloof in IJsselstein; Kruispunt Touwlaan 36 

 

25 december; 10.30 uur Kersttheater voor jong en oud. 

thema: Dat moet iets wonderlijks zijn.  

 

 


