
 

  



Rik Muilwijk, Nina Heldoorn en Tim Verhagen spelen enkele liederen voor de 
dienst 
 

 Welkom en mededelingen 
 

  Heer U bent welkom 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer! 
 
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden. 
 
We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. 
We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 
We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. 
En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus, onze Heer! 
 
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. 
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden. 
 
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, grote Koning. 
Wij heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. 
 
Heer, U bent welkom, welkom, U bent welkom, Zoon van God. 
Wij richten heel ons hart op U; U bent welkom in ons midden. 
U bent welkom in ons midden. U bent welkom in ons midden.  
U bent welkom in ons midden. 
 

 Neem mijn leven, laat het, Heer – Weerklank 267 
Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. 
 
Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. 



 
 
Neem en zegen alle vreugd, al ’t geluk dat mij verheugd 
Maak dat ik mij nimmer schaam, mens te wezen in Uw naam. 
 
Neem ook mijne liefde, Heer, 'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd ben ik aan U toegewijd. 
 

 Nu is er gelegenheid voor stil gebed 
 

 Votum en groet 
 

 Psalm 25 vers 2 en 6 
2 Heer', ai, maak mij Uwe wegen,  
door Uw woord en Geest bekend; 
Leer mij, hoe die zijn gelegen,  
en waarheen G' Uw treden wendt, 
Leid mij in Uw waarheid, leer,  
ijvrig mij Uw wet betrachten. 
Want Gij zijt mijn heil, o Heer',  
'k Blijf U al den dag verwachten. 
 
3 Wie heeft lust den Heer' te vrezen,  
't Allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn leidsman wezen,  
leren, hoe hij wand’len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat,  
zal hij ongestoord verwerven, 
En zijn Godgeheiligd zaad  
zal 't gezegend aardrijk erven. 
 

 Geloofsbelijdenis 
 

 De goedheid van God – Opwekking 849 
Ik hou van U. Uw genade blijft me dragen; dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, als ik weer slapen ga, zing ik steeds van de 
goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. 



 
Uw zachte stem leidde mij door al mijn dalen. U was dichtbij, in mijn donkerste 
nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. Ik ken U als een vriend. Ik leef met U, in de 
goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer. Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel leg ik voor U neer. Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, is dag en nacht bij mij. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, zing ik steeds van de goedheid van God. 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 

 Gebed om zegen voor de dienst 
 

 Schriftlezing uit Titus 1:10 – 2:15 
De dwaalleraars op Kreta 
10 Want er zijn ook veel opstandigen, mensen die zinloos praten en misleiders, 
vooral die van de besnijdenis zijn. 
11 Men moet hun de mond snoeren. Zij brengen hele huisgezinnen in 
verwarring, door te leren wat onbehoorlijk is, om schandelijke winst. 
12 Een van hen, hun eigen profeet, heeft gezegd: Kretenzen zijn altijd 
leugenaars, kwade beesten, luie buiken. 
13 Dit getuigenis is waar. Wijs hen daarom streng terecht, opdat zij gezond 
zullen zijn in het geloof, 
14 en zich niet zullen bezighouden met Joodse verzinsels en geboden van 
mensen die zich van de waarheid afkeren. 



15 Alle dingen zijn wel rein voor hen die rein zijn, maar voor hen die bezoedeld 
en ongelovig zijn, is niets rein, maar hun verstand en ook hun geweten zijn 
bezoedeld. 
16 Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen Hem met hun werken, 
aangezien zij verfoeilijk zijn en ongehoorzaam en tot elk goed werk ongeschikt. 
 
Christelijke levenswandel 
1 Maar u, spreek wat bij de gezonde leer past. 
2 De oudere mannen moeten beheerst zijn, eerbaar, bezonnen, gezond in het 
geloof, in de liefde, in de volharding.  
3 Evenzo moeten de oudere vrouwen in hun gedrag zijn zoals het heiligen past: 
geen kwaadspreeksters, niet verslaafd aan veel wijn, maar leraressen van het 
goede, 
4 opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, 
hun kinderen lief te hebben, 
5 bezonnen te zijn en kuis, te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun 
eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd 
wordt.  
6 Spoor evenzo de jongere mannen aan bezonnen te zijn. 
7 Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het 
onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, 
8 en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de 
tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. 
9 Vermaan de slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn en dat zij hun in 
alles welbehaaglijk zijn, zonder tegen te spreken, 
10 dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen, opdat zij het 
onderwijs van God, onze Zaligmaker, in alles tot sieraad mogen strekken. 
 
De zaligmakende genade van God 
11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 
12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en 
in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 
13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van 
de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 
14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle 
wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede 
werken. 
15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met gezag terecht. Laat niemand 
u verachten. 
 



 De rivier – Opwekking 642 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag 
't Is een stroom van uw genade, waar'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag 
't Is een stroom van uw genade, waar'k U steeds ontmoeten mag. 
 
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "ontmoet mij hier" 
 
Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles voor u neer. 
Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil U daar ontmoeten, Heer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer 
 

Preek door dominee Van der Zwan 
 

 Het Woord van God - Sela 
Het Woord van God brengt goede vruchten voort, 
in ieder mens die luistert naar uw woord; 
rijpt in het hart, draagt honderdvoudig vrucht: 
het keert niet onvervuld terug. 
 
Beproef mijn hart dat voor u openligt; 
niets is verborgen voor uw aangezicht. 
Dat elke stem die U nog tegenstreeft, 
moet zwijgen als U tot mij spreekt. 
 
De stem van liefde die in stilte spreekt; 



een woord van wijsheid dat mij richting geeft. 
De Geest die troost en mij in waarheid leidt; 
diep in mijn hart uw woorden schrijft. 
 
O levend brood dat al mijn honger stilt, 
waar ik naar hunker, wat ik proeven wil. 
Dit hemels brood, het mens geworden Woord, 
is Christus die ik toebehoor. 
 
Afkondiging van de collecte voor Diaconie, Pastoraat en Kerk 

 

 Dankgebed 
 

 Laat je licht maar schijnen – Marcel en Lydia Zimmer 
Laat je licht maar schijnen 2x 
in de duisternis 2x 
Laat je licht maar schijnen 2x  
waar geen licht meer is 2x 
 
Want je bent het licht 
hier in deze wereld 
schijn dan voor de mensen om je heen 
 
Net zoals een stad 
boven op een heuvel 
heel goed is te zien voor iedereen 
 
Laat je licht maar schijnen 2x 
in de duisternis 2x 
Laat je licht maar schijnen 2x  
waar geen licht meer is 2x 
 
Als het donker is 
fiets je met je licht aan 
zo laat jij je zien in het verkeer 
 
Laat dan zo je licht 
door je goede daden 
zichtbaar zijn en God krijgt alle eer 
 



Denk aan wat je zelf wilt 
dat een ander voor je doet 
doe dat voor die ander 
en dan doe je ’t goed 
 
Laat je licht maar schijnen 2x 
in de duisternis 2x 
Laat je licht maar schijnen 2x  
waar geen licht meer is 2x 
 
Laat je licht maar schijnen 2x 
in de duisternis 2x 
Laat je licht maar schijnen 2x  
waar geen licht meer is 2x 
 

 Afsluiting 
 

 Gebed om zegen - Sela 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan.  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij, alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest,  
Heer, Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven,  
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven.  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn.  
O God, zegen ons, tot in eeuwigheid! 
 
Vader, maak ons tot een zegen;  
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen,  



om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak mij tot een zegen;  
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest,  
Heer, Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven,  
die ontspringt diep in mij. 
Breng een stroom van zegen,  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Met een hart vol vrede zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 

Zegen 
 

Hartelijk dank voor uw komst!  
 

 Reageren 
mvanderzwanvdm@gmail.com 
www.hervormdijsselstein.nl  

http://www.hervormdijsselstein.nl/

