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   De muziekgroep speelt enkele liederen voor de dienst 
 
   Ik zal er zijn (Sela) 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam. 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 

Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.  

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 

 ‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.  

O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
   Psalm 121, Waar komt mijn hulp vandaan? (Psalmen van nu) 

 1. Ik kijk omhoog naar de hoge bergen: 

Waar komt mijn hulp vandaan? 

Mij helpt de HEER, die aarde en hemel, 

die alles heeft gemaakt. 
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2. Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken. 
Hij is niet ingedut! 
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap 
die Israël bewaart. 

3. De HEER bewaart, hij is je schaduw, 
steeds aan je rechterhand. 
De middagzon, en in de nacht de maan, 
doen je totaal geen kwaad. 
De HEER bewaart je voor al het kwade. 

4. De HEER bewaart je hart. 
Ga je naar huis, of trek je eropuit: 
God helpt je altijd weer.  

 
   Morgen dans je weer (Opwekking 824) 

Prijs Hem, in je dag voor zorgen 
In je angst voor morgen 
Zing, zing dan je lied en prijs Hem 
Als de storm tekeergaat 
Als je nergens licht meer ziet 
Want God vergeet jou niet  

Refrein; (2x) 
Hij heelt je hart  
Je huilt niet meer 
Hij maakt je heel 
En morgen dans je weer  

Prijs Hem, want Zijn liefde redt ons 
Prijs Hem, want Zijn Woord bevrijdt ons 
Prijs Hem, wij zingen samen  

Prijs Hem, onze God is machtig 
Prijs Hem, wat Hij maakt is prachtig 
Prijs Hem, Hij houdt alles overeind 
Zijn liefde kent geen eind, Zijn liefde kent geen eind  



4 

 

Refrein 

Er komt geen einde aan Zijn koninkrijk 

Want Hij komt terug en Hij zal Koning zijn  

En Hij zal Koning zijn (5x) 

Wij zingen samen; 

Prijs Hem, onze God is machtig 

Prijs Hem, wat Hij maakt is prachtig 

Prijs Hem, Hij houdt alles overeind 

Zijn liefde kent geen eind, Zijn liefde kent geen eind  

 Welkom en mededelingen 

  Stil gebed, votum en groet 
 
   De kracht van Uw liefde (Opwekking 488) 
 

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U  
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan Uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde 

Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest 
en de kracht van Uw liefde.  

Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
En Uw liefde voelen diep in mij 
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven, door de kracht van Uw liefde  
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Refrein (2x) 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, En de kracht van 
Uw liefde.  

 
  Geloofsbelijdenis 
 
   Psalm 130: 4  

Hoopt op den HEER, gij vromen; 
Is Israël in nood, 
Er zal verlossing komen; 
Zijn goedheid is zeer groot. 
Hij maakt, op hun gebeden, 
Gans Israël eens vrij 
Van ongerechtigheden; 
Zo doe Hij ook aan mij. 

 
   Gebed 

 
 Schriftlezingen en preek rondom het thema;  
 

 
 
 

Keep the faith: Houd vast aan je geloof 
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  Schriftlezing (1); Lukas 19: 28 t/m 34 

28. Nadat Jezus dit gezegd had, reisde Hij voor hen uit en ging naar Jeruzalem. 
29. En het gebeurde, toen Hij dicht bij Bethfagé en Bethanië gekomen was, bij 
de berg die de Olijfberg heette, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond. 
30. Hij zei: Ga het dorp in dat voor u ligt, en als u daar binnenkomt, zult u een 
veulen vinden dat vastgebonden is, waarop geen mens ooit heeft gezeten. 
Maak het los en breng het hier. 
31. En als iemand u vraagt: Waarom maakt u dat los, dan zult u zo tot hem  
spreken: Omdat de Heere het nodig heeft. 
32. En zij die uitgezonden waren, gingen erheen en vonden het zoals Hij hun  
gezegd had. 
33. En toen zij het veulen losmaakten, zeiden de eigenaars ervan tegen hen: 
Waarom maakt u het veulen los? 
34. Zij nu zeiden: De Heere heeft het nodig. 

 

Preek (1); ‘Het geloof van de discipelen’ 
 

 Gedicht 
 
Schriftlezing (2); Lukas 19: 35 t/m 38 

35. Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veu-

len geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. 

36. Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op de weg. 

37. Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de 

hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te 

loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. 

38. En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de 
Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. 

 

Preek (2); ‘Het geloof van het volk’ 
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Refrein; 
God is voor ons, God is naast ons 
God is altijd om ons heen 
Laat maar komen 
Wat hierna komt 
Want Hij laat ons nooit alleen 

3. En nu wij zijn omringd 
Door zoveel helden die ons voor  
zijn gegaan 
Nu geven wij niet op 
Het zijn de schouders waarop wij 
mogen staan 
Houd vol, houd vol. Hij laat niet los  

Houd vol, Houd vol (4x) 
Hij laat niet los   (4x) 

Refrein 

           Houd vol (Kees Kraayenoord) 

1. Wij zijn het volk van God 
Wij zijn als vreemdelingen hier  
met elkaar 
Een leven lang te gast 
Er ligt een hemels vaderland  
voor ons klaar 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

2. Het is een zegetocht 
Van heiligen en twijfelaars  
bij elkaar 
Maar kijk wij lopen nog 
Wij lopen wat God heeft beloofd  
achterna 
Houd vol, houd vol 
Hij laat niet los 

 

Schriftlezing (3); Lukas 19: 39 t/m 44 

39. En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem:  
Meester, bestraf Uw discipelen. 
40. En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als 

dezen zouden zwijgen. 

41. En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. 

42. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw 

vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen. 

43. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u 

zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw  

zullen brengen. 

44. En zij zullen u met de grond gelijkmaken en uw kinderen in u  

verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat 

u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. 
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Preek (3); ‘Het geloof van Jezus’ 
 

          Psalm 118: 13 en 14 

13. Gezegend zij de grote Koning, 
Die tot ons komt in 's HEEREN naam! 
Wij zeeg'nen u uit 's HEEREN woning; 
Wij zegenen u al te zaâm. 
De HEER is God, door Wien w' aanschouwen 
Het vrolijk licht, na bang gevaar; 
Bindt d' offerdieren dan met touwen 
Tot aan de hoornen van 't altaar.  
 
14. Gij zijt mijn God, U zal ik loven, 
Verhogen Uwe majesteit; 
Mijn God, niets gaat Uw roem te boven; 
U prijz' ik tot in eeuwigheid. 
Laat ieder 's HEEREN goedheid loven, 
Want goed is d' Oppermajesteit; 
Zijn goedheid gaat het al te boven; 
Zijn goedheid duurt in eeuwigheid!  
 
 Collecte en  afkondigingen 

       It is well with my soul (Bethel Music) 
(Zie NL-vertaling op volgende pagina) 

When peace like a river attendeth my way 
When sorrows like sea billows roll 
Whatever my lot, Thou hast taught me to say 
It is well, it is well with my soul  

Refrein; 
It is well (it is well) 
With my soul (with my soul) 
It is well, it is well with my soul  
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Though Satan should buffet, though trials should come 
Let this blest assurance control 
That Christ (yes, He has) has regarded my helpless estate 
And has shed His own blood for my soul  

Refrein 

My sin, oh the bliss of this glorious thought (a thought) 
My sin, not in part, but the whole (every bit, every bit, all of it) 
Is nailed to the cross, and I bear it no more (yes!) 
Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!  

Refrein 

Sing it as well  

Refrein 

And Lord, haste the day when my faith shall be sight 
The clouds be rolled back as a scroll 
The trump shall resound, and the Lord shall descend 
Even so, it is well with my soul!  

Refrein 

Sing up to Jesus, it is well! 

Refrein 
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NL– vertaling van ‘It is well’ 

Toen vrede, als een rivier, mijn weg begeleidde, 
Toen zorgen, als golven over mij heen rolden, 
Wat mijn lot ook moge zijn, U hebt mij geleerd te zeggen: 
Het is goed met mijn ziel, het is goed. 

Refrein; 
Het is goed.  ( Het is goed) 
Met mijn ziel ( Met mijn ziel) 
Het is goed, het is goed met mijn ziel ! 

Hoewel Satan op mij in blijft slaan, hoewel beproevingen zullen komen, 
laat dan tóch deze, gezegende, zekerheid heersen: 
dat Chrístus mijn hopeloze situatie heeft gezien, 
én Zijn eigen bloed gestort heeft omwille van míjn ziel! 

Refrein 

Mijn zonde, o de gelukzaligheid van deze heerlijke gedachte, 
mijn zonde, niet een gedeelte, maar álles, 
is genageld aan het kruis, en ík hoef het niet meer te dragen! 
Prijs de Heer, prijs de Heer, o mijn ziel! 

Refrein 

O Heer, bespoedig de dag, dat mijn geloof overgaat in aanschouwen! 
De wolken als een rol opgerold zullen worden, 
De bazuin zal klinken en de Heer neder zal dalen, 
óók dan is het goed met mijn ziel! 

Refrein 
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    Dankgebed en voorbeden 
 
          Afsluiting 
 
           Reageren 
jongerendienstijsselstein@gmail.com 
ds.vanholten@solconmail.nl  
 
Hartelijk dank voor uw/ jouw komst naar deze dienst of het elders 
meebeleven van deze dienst 



12 

 

Het geknakte riet 
 

Ik ging langs ‘t riet bij zomerdag. 
Waar ik geknakte stengels zag, 

geslagen, diep gebogen. 
Het vlas stond op het akkerland, 
Tezaamgebonden met een band, 

In zon en wind te drogen. 
 

Ik voelde m’ aan dat riet verwant. 
‘k Ben tegen stormen niet bestand, 

het kan zo angstig wezen... 
Toen dacht ik aan een troostend woord, 

Waar had ik dat ook weer gehoord, 
had ik het eens gelezen? 

 
‘t Geknakte riet verbreekt Hij niet, 

Hij zal het zwakke sterken. 
De vlaspit die daar walmend schijnt, 

een flakkerlicht dat stilaan kwijnt, 
beschermt Hij met Zijn vlerken.  

 
Hij blust niet uit die zwakke pit, 

Wat wonder van gena is dit, 
Hij zal er altijd wezen. 

Om te beschermen dag en nacht 
‘t geloof dat het van Hem verwacht. 

Wat zal ik dan nog vrezen?  


