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Zingen uit Weerklank:  

Lied 178 

1 Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 
2 Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 
3 Jezus leeft! Hem is de macht. 
Niets kan mij van Jezus scheiden. 
Hij zal, als de vorst der nacht 
mij tenakomt, voor mij strijden. 
Drijft de vijand mij in ’t nauw, – 
dit is al waar ik op bouw. 
 
4 Jezus leeft! Nu is de dood 
mij de toegang tot het leven. 
Troost en kracht in stervensnood 
zal de Levende mij geven, 
als ik stil Hem toevertrouw: 
‘Gij zijt al waar ik op bouw!’                                           

 

Lied 181 
1 Nu is het Pasen – Jezus leeft!     
Komt allen, sluit u aan – 
die onze dood verslagen heeft: 
de Heer is opgestaan! 
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2 O blijf niet achter, aarzel niet, 
ga mee, de wereld door; 
Hij gaat door heel zijn rijksgebied 
ons zegevierend voor. 
 
3 Nu zal geen grens meer scheiding zijn, 
geen ras, geen kleur, geen taal, 
o landen, volken, groot en klein, 
Hij roept u allemaal! 
 
4 Geen macht in hemel en op aard 
maakt Pasen ongedaan, 
en wie zich achter Christus schaart 
zal vrede binnengaan. 
 
5 Want welke vijand ons bedreigt, 
zijn wapen deert ons niet – 
als eens de laatste vijand zwijgt 
klinkt nog dit vrolijk lied. 
 
6 O hoor, de klokken luiden blij, 
komt allen, sluit u aan, 
dan zeggen, zingen, juichen wij: 
de Heer is opgestaan!                                           

 

Lied 161 
1 U, heilig Godslam, loven wij, 
Gij hebt voor ons aan ’t kruis geleden, 
Gij doet ons tot de Vader treden 
als koningen en priesters. Gij, 
o Heiland, kocht ons met uw bloed; 
U brengen wij de dank en ere 
en werpen in aanbidding, Here, 
al onze kronen aan uw voet. 
 

Openingsgebed 
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Zingen:  Weerklank Lied 162 
1 Wij danken U, voor uw verzoenend lijden, 
o Lam, dat U voor mij de strijd wou strijden. 
U hebt de toorn, die over mij moest komen 
op U genomen. 
 
2 U droeg voor mij de last van al mijn zonden. 
Zij sloegen U die gruwelijke wonden. 
Opdat ik, Heer, uw heerlijkheid zou erven, 
liet God U sterven. 
 
3 Nu U voor mij aan ’t kruishout bent gestorven, 
mag ik aanvaarden wat U hebt verworven. 
De dood heeft nu voor mij, in U herboren, 
zijn kracht verloren. 
 
4 Heer, leer mij steeds dit wonder te geloven, 
als rijkste schat, die alles gaat te boven; 
want niets, echt niets, dat blinkt op deze aarde 
heeft deze waarde. 
 
5 Alleen aan U, o Lam, behoort mijn leven, 
het zij aan U ten eigendom gegeven. 
U hebt voor eeuwig mij aan U verbonden 
door uwe wonden. 
 
6 Geen mens of macht kan ooit mij van U scheiden. 
Ik blijf de uwe, tot U mij zult leiden 
tot waar U mij de erfenis zult geven: 
geen dood, maar leven! 

 

Bijbellezing: Psalm 16: 1-11 

1 Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.  

2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. 

3 Banden van de dood hadden mij omvangen, angsten van het graf hadden mij 

getroffen, ik ondervond benauwdheid en verdriet.  

4 Maar ik riep de Naam van de HEERE aan: Och HEERE, bevrijd mijn ziel!  

5 De HEERE is genadig en rechtvaardig, onze God is een Ontfermer.  
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6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, maar Hij heeft mij 

verlost.  

7 Mijn ziel, keer terug tot uw rust, want de HEERE is goed voor u geweest.  

8 Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van 

tranen, mijn voet van struikelen.  

9 Ik zal wandelen voor het aangezicht van de HEERE in de landen der levenden.  

10 Ik heb geloofd, daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. 11 Ik zei, in 

mijn haast: Alle mensen zijn leugenaars. 

 

Zingen: Weerklank Ps. 16 : 5 
5 Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, 

behoedt mij als uw gunstgenoot voor ’t sterven: 
ik zal, door U op ’t levenspad geleid, 
de vreugde van uw aangezicht beërven. 
Voor immer zal uw rechterhand bevatten 
een overvloed van kostelijke schatten. 
 

Lezing uit het Nieuwe Testament: 1 Kor. 15: 50-58 

50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet 

kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 51 

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij 

zullen allen veranderd worden,  

52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de 

bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt 

worden, en ook wij zullen veranderd worden.  

53 Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit 

sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden.  

54 En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal 

hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal 

het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot 

overwinning.  

55 Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?  

56 De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. 

57 Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus 

Christus.  

58 Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd 

overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet 

tevergeefs is in de Heere. 

 



 

6 
 

Zingen:  Weerklank Lied 184 
1 Wees gegroet, o eersteling der dagen, 
morgen der verrijzenis, 
bij wiens licht de macht der hel verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Jezus Christus, troost in alle smarten, 
zon der wereld, schijn in onze harten; 
deze rustdag, U gewijd, 
draagt uw glans van heerlijkheid! 
 
2 Op uw woord, o leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af; 
door uw Heil’ge Geest met kracht gedreven 
komen w’ uit ons zondengraf. 
Leer ons ’t leven van de aard’ te derven, 
in uw kruisdood meegekruisigd, sterven; 
en, herboren, opgestaan, 
achter U ten hemel gaan. 
 
3 In uw hoede zijn wij wel geborgen; 
ook als straks het oog ons breekt, 
eenmaal zien wij toch de grote morgen 
na de aardse lijdensweek. 
Wat een dag van vrede zal dat wezen, 
als w’ onsterf’lijk, uit de dood verrezen, 
mogen zien uw aangezicht, 
leven in uw eeuwig licht! 
 
 

Lezing uit het Evangelie:  Joh. 20: 11-18 
11 Maar Maria stond huilend buiten bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij 

voorover in het graf,  

12 en zij zag twee engelen in witte kleding zitten, een aan het hoofdeinde en 

een aan het voeteneinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had; 

13 en die zeiden tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat 

ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd 

hebben.  

14 En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan, 

maar zij wist niet dat het Jezus was.  
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15 Jezus zei tegen haar: Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Zij dacht dat het 

de tuinman was, en zei tegen Hem: Mijnheer, als u Hem weggedragen hebt, zeg 

mij dan waar u Hem neergelegd hebt en ik zal Hem weghalen.  

16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: 

Rabboeni; dat betekent: Meester.  

17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren 

naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar 

Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.  

18 Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heere gezien had 

en dat Hij dit tegen haar gezegd had. 

 
 

Zingen: Weerklank lied 582 
1 Kijk, Maria Magdalena 
staat te huilen bij het graf. 
Zij houdt heel erg veel van Jezus, 
die haar eens bevrijding gaf. 
Is haar Heer nu weggenomen? 
Nee, zij ziet haar Meester niet. 
Is zij hier voor niets gekomen? 
Zij alleen? Met haar verdriet? 
 
2 Dan hoort zij twee eng’len vragen: 
‘Waarom huilt u?’ ‘Om mijn Heer, 
omdat Hij is weggedragen, 
en hoe vind ik Hem nu weer?’ 
Aan de ‘tuinman’ vraagt zij daarna: 
‘Waar hebt u mijn Heer gelegd?’ 
Dan hoort zij haar naam ‘Maria!’ 
Het is Jezus die dat zegt. 
 
3 ‘Meester!’, roept zij diep bewogen. 
Maar Hij zegt: ‘Raak mij niet aan.’ 
Nu ziet zij met eigen ogen, 
dat de Heer is opgestaan! 
Daar moet zij nu van getuigen, 
en dat heeft ze trouw gedaan, 
zodat wij met Pasen juichen: 
Jezus! Hij is opgestaan! 
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Overdenking 

 

Meditatief moment (muziek) 

 

Gedicht 

 

Zingen: Weerklank Lied 180 
1 Nu graf en steen getuigen 
dat Hij is opgestaan, 
moet elke knie zich buigen 
en alle harten juichen: 
het nieuwe Rijk breekt aan. 
 
2 Hoor hoe de vogels zingen 
boven het open graf, 
als eens, in den beginne, 
toen God aan alle dingen 
leven en adem gaf. 
 
3 nu is de dood gestorven, 
de duisternis gezwicht. 
God houdt Zich niet verborgen, 
Hij brengt op deze morgen 
het leven aan het licht. 
 

Dankgebed 
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Zingen: Weerklank   

Lied 179 
1 Laat ons van Pasen zingen, 
een loflied voor de Heer! 
Al zijn wij stervelingen, 
ons raakt de dood niet meer; 
wie zich gewonnen gaf 
leeft voort in stil vertrouwen 
voorbij een donker graf 
het daglicht te aanschouwen. 
 
2 Aanbidt van ganser harte 
de Vader op de troon, 
en blijft zijn zon verwachten, 
de zomer van zijn Zoon; 
wanneer Hij wederkomt, 
de volken zal regeren 
en elk rumoer verstomt 
van zwaarden en geweren, 
 
3 dan laat zich vrede vinden, 
de vrucht door Hem gezaaid – 
wij zullen halmen binden, 
door engelen gemaaid. 
Dat zal een oogstfeest zijn! 
Voor eeuwig is het Pasen: 
de wereld, nu woestijn, 
wordt één en al oase, 
 
4 de grote zee een weide, 
de oceaan vallei, 
in het moeras groeit heide, 
het leed voorgoed voorbij! 
Geen haat, geen hongersnood, 
geen oorlog zal daar wezen, 
gezegend morgenrood, 
de aarde zal genezen! 
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5 Laat ons van Pasen zingen, 
een loflied voor de Heer! 
Al zijn wij stervelingen, 
wij erven des te meer: 
wanneer God zelf ons haalt, 
dan gaan wij uit het lijden 
het licht in dat daar straalt – 
zijn bloeiend jaargetijde! 

 
Lied 564 
1 Alzo lief had God de wereld, 
Alzo lief had God de wereld, 
De wereld, de wereld, 
God had de wereld lief. 
 
2 dat Hij aan ons heeft gegeven, 
dat Hij aan ons heeft gegeven, 
gegeven, gegeven, 
Zijn eengeboren Zoon. 
 
3 opdat een ieder die gelooft, 
opdat een ieder die geloofd, 
een ieder, een ieder, 
het eeuwig leven heeft. 
                                           
 

Lied 177 

Allen:  
1 Jezus is mijn toeverlaat. 
Hij, mijn Heiland, is het leven. 
Ik zal aan Gods wijze raad 
mij blijmoedig overgeven. 
Jaagt de dood nog angsten aan, 
Hij, mijn Heiland, heeft voldaan. 
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Vrouwen:  
2 Groot is ’t heil dat Jezus geeft. 
’k Zal, als Hij, onsterf’lijk wezen, 
zijn, waar Hij, mijn Heiland, leeft. 
Waarom zou ik dan nog vrezen? 
’t Heerlijk Hoofd is opgewekt, 
dat zijn leden tot zich trekt. 
 
Mannen:  
3 ’k Weet mij door de nauwste band 
in die hoop aan Hem verbonden. 
Mijn geloof houdt steeds zijn hand 
vast tot in de laatste stonden. 
En geen macht van dood en graf 
rukt mij ooit van Jezus af! 
 
Allen:  
4 Als een mens die sterflijk is, 
zal ’k tot stof eens wederkeren. 
Maar door zijn verrijzenis 
sta ik op naar ’t woord des Heren. 
In het rijk der heerlijkheid 
blijft een woning mij bereid. 
 
Vrouwen:  
5 In het stralend, hemels licht 
zullen wij de Heer ontmoeten. 
Aangezicht tot aangezicht 
mogen wij Hem blij begroeten. 
Wij, van alle smet ontdaan, 
zullen rein voor Jezus staan. 
 
Mannen:  
6 Wat hier ziek is, zucht of kwijnt, 
zal daar fris en bloeiend wezen. 
Wat als aards in ’t graf verdwijnt, 
is daar hemels weer herrezen. 
Zinkt het sterflijk lichaam neer, 
levend schenkt de Geest het weer. 
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Allen: 7 Kerk van God, wees zeer verheugd, 
leg op Christus’ trouw u neder. 
Juich van harte, vol van vreugd: 
eenmaal komt Hij tot u weder, 
die met luid bazuingeschal 
’t dodenrijk ontsluiten zal. 
 

 
Uitleidend orgelspel 
 
 
 
De koster verzoekt u vriendelijk om de liturgie mee naar huis 
te nemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


