
 

 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    2025 

 
2e kerstdagviering  

2025 



 

 

2 

Thema: ‘Knielen voor de Koning’ 
 
Welkom door Johan 
 
Samenzang:  
Komt allen tezamen vers 1 en 3 

1. Komt allen tezamen, jubelend van vreugde, 
komt nu, o komt nu naar Bethlehem. 
Ziet nu de Vorst der eng’len hier geboren, 
komt laten wij aanbidden (3x) 
Die Koning. 
 

3. O Kind ons geboren, liggend in de kribbe, 
neem onze liefd’ in genade aan. 
U, Die ons liefhebt, U behoort ons harte, 
komt laten wij aanbidden (3x) 
Die Koning. 

 
Gebed 

Samenzang:  
Ps. 98: 1 en 2 

 
1. Zingt, zingt een nieuw gezang den HEERE,   

die groten God, Die wond’ren deed.   
Zijn rechterhand vol sterkt’ en ere,   
Zijn heilig’ arm wrocht heil na leed.   
Dat heil heeft God nu doen verkonden.   
Nu heeft Hij Zijn gerechtigheid,    
zo vlekkeloos en ongeschonden,    
voor ’t heidendom ten toon gespreid. 
 
 

2. Hij heeft gedacht aan Zijn genade,   
Zijn trouw aan Isrel nooit gekrenkt.   
Dit slaan al ’s aardrijks einden gade,   
nu onze God Zijn heil ons schenkt.   
Juich dan den HEER’ met blijde galmen,   
gij ganse wereld, juich van vreugd;   
Zing vrolijk in verheven psalmen     
het heil dat d’aard in ’t rond verheugt.  
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De Koning aangekondigd 
 
 

Muzikale bijdrage door Anne-Sophie en Christine 

 
Johan:  
Een Koning is geboren, 
Is u dat al verteld? 
Hij zoekt wat is verloren. 
Zijn komst is al voorspeld. 
 
Gods knechten en profeten, 
zij spraken er al van, 
want iedereen moest weten: 
God heeft een reddingsplan. 
 
Wij mensen doen de HEERE 
zo vaak verdriet en pijn. 
Wij willen zelf regeren 
en eigen koning zijn.  
 
Maar Wie zal ons bevrijden 
van onze trots en schuld? 
God Zelf zal alles leiden, 
zó wordt Zijn Woord vervuld.  
 
God zal een Koning geven 
Een kwetsbaar Kind, zó klein. 
Hij kan de schuld vergeven. 
Hij zal de Redder zijn. 

 

In het Oude Testament sprak Jeremia over de Koning Die zou komen: 
 

Manuël: 
Jeremia 23:5 
  Zie er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een 

rechtvaardige Spruit zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en 
verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de 
aarde. 
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Ruim 400 jaar na deze profetie blijkt dat God Zijn verbond niet is vergeten. 
Luister maar wat er gebeurt: 
 
Manuël: 
Lukas 1: 26 en 27 

26. In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden 
naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was, 
27. naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de 
naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd 
was Maria. 

 
 

Luisterlied 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Levi: 
Lukas 1:33 
God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal 

over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn 
Koninkrijk zal geen einde komen. 

 
 Lia: 

Maria kreeg een mooi bericht, 
waaraan ze steeds maar dacht. 
Bij wie scheen ooit zo’n helder licht, 
werd zó’n bericht gebracht? 

 

Meisje uit Nazareth 

Meisje uit Nazareth      Toen zei Maria stil: 
Door God apart gezet     Ik wil als God het wil, 
Hij zond een engel vanaf Zijn troon   dat het gebeuren zal naar Zijn Woord. 
Die haar de boodschap bracht:   Ze ging uit Nazareth 
Ik heb aan jou gedacht.     naar nicht Elisabet. 
Jij zult de moeder zijn van Mijn Zoon.  Die had van God al het nieuws gehoord. 
 

Hij zei:       Ze zei: 
Wees gegroet, wees niet bevreesd.   Wees gegroet, o wat een eer. 
Wees vervuld van Mijn Geest.   Jij wordt de moeder van mijn Heer’. 
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Ze zou een Kind, haar Koning, krijgen, 
Gods eigen Zoon groeit in haar schoot. 
Ze kan van dit geheim niet zwijgen 
wat is de HEERE goed en groot! 
 
 

De Koning geboren 
 
Levi: 
Lukas 2: 6 en 7 
6. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden 
dat zij baren zou,  
7. en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en 
legde Hem in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. 
 
 

Samenzang:  
Heel gewoon 

     Heel gewoon, heel gewoon 
     Niemand had het zo verwacht. 
     Geen paleis, of een dure woning, 
     Wie had dat ooit gedacht. 

 
     Door te worden als een kind, heel eenvoudig,  
     Door te worden als een kind, heel klein. 
     Kon Hij onze Koning worden, 
     Kon Hij de Redder zijn. 

 
 
Kindermoment door de ds. 
 
Samenzang:  
Ik kniel aan Uwe kribbe neer  

1. Ik kniel aan Uwe kribbe neer, 
O Jezus, Gij mijn leven! 
Ik kom tot U en breng U, Heer’, 
wat Gij mij hebt gegeven. 
O, neem mijn leven, geest en hart 
en laat mijn ziel in vreugd en smart 
bij U geborgen wezen.    
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De Koning aanbeden 
 

Jitse: 
Lukas 2: 25, 27-32: 
25. En zie, er was een man in Jeruzalem, van wie de naam Simeon was, en 
die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting 
van Israël en de Heilige Geest was op hem.  
 
27. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het Kind 
Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens de gewoonte van de 
wet,  
28. nam hij Het in zijn armen, loofde God en zei: 
29. Nu laat U, Heere, Uw dienstknecht gaan in vrede, volgens Uw woord,  
30. want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien, 
31. die U bereid hebt voor de ogen van alle volken, 
32. een licht om de heidenen te verlichten en om Uw volk Israël te      
verheerlijken. 
 
 

Samenzang 
Lofzang van Simeon: 1 en 2 

  
1. Zo laat Gij HEER’ Uw 

knecht, 
Naar ‘t Woord hem 
toegezegd, 
Thans henengaan in vrede; 
Nu hij Uw zaligheid 
zo lang door hem verbeid, 
gezien heeft op zijn bede. 
 

2. Een licht, zo groot, zo 
schoon, 
gedaald van ’s hemels 
troon, 
straalt volk bij volk in 
d’ogen; 
terwijl ’t het blind gezicht 
van ‘heidendom verlicht 
en Isrel zal verhogen 
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 Irene: 

De Heere Jezus is geboren 
en Zijn stem mogen wij horen. 
Maar wie luistert naar Zijn woord? 
 
Elke dag wil Hij er wezen, 
mogen wij Zijn woorden lezen 
hebben wij ze écht gehoord? 
 
Ik mag zoveel van Hem weten, 
maar ben Hem ook snel vergeten, 
en bedroef Hem zo het meest. 
 
Hoe vier ik, met al mijn zonden, 
die de Heiland zo verwonden, 
eervol Zijn geboortefeest? 
 
Als ik zien mag in mijn leven 
dat Hij redding heeft gegeven, 
en ik gelovig voor Hem kniel. 
 
Dan moet mijn ‘ik’ zich overgeven 
Maar dan regeert Hij heel mijn leven 
als Vorst, als Koning van mijn ziel. 
 

 
Samenzang: 
Neem mijn leven, laat het Heer’: 1, 2 en 3 

1. Neem mijn leven, laat het Heer’, 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 

2. Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer’, mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
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3. Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat, o Heer’, Uw Geest er woon’. 

 
 
 
 

Koning voor eeuwig! 
 

      
Alex: 
De engelenzang was niet het einde, 
Gods zegelied was nog niet af. 
Hij zou het thema weer herhalen 
toen Christus opstond uit het graf. 

 
De wijzen, die Hem schatten brachten, 
zij stonden nog maar aan ’t begin. 
Na jaren vol van strijdend wachten 
ging Hij als Vorst de hemel in. 

 
En nóg is het niet afgelopen, 
het beste is nog niet geweest. 
Hij komt terug, blijf wachten, hopen. 
Dan wordt het eeuwig Christusfeest! 

 
Voor eeuwig heerst Hij dan als Koning, 
Al satans werk is uitgedoofd. 
En voor Zijn volk volgt dan de kroning, 
het krijgt de eerkroon op het hoofd. 

 
Een kroon, verdiend door Jezus’ lijden, 
want Hij droeg eens de doornenkroon. 
Maar nu, na al Zijn werk, Zijn strijden, 
zit Hij voor eeuwig op de troon! 
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 Manuël: 
Openbaring 11: 15-17 
15. En de zevende engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de 
hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van 
Zijn Christus geworden en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 
16. En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen 
zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God 
17. en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige, Die is en Die was en 
Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning 
geworden bent. 

 
Samenzang  
Glorie aan God    
 
Glorie aan God (4x) 
 
Lof zij de Heer’ 
Hem komt toe alle eer 
Hij ’s het lam dat regeert tot in eeuwigheid. 
Zijn woord in macht, 
heeft ons vrijheid gebracht,  
wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. 
Groot is Zijn troon, 
eeuwig Zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is,  
Hij is de hoogste Heer’!   

 
 
Vrije vertelling door Annet 

 
Muzikale bijdrage door Anne-Sophie en Christine 

 
 
Sluiting en dankgebed door ds. v.d. Zwan 
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Samenzang:  
Ere zij God (staande)       

 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, een welbehagen 
Ere zij God in de hoge, 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, in de mensen 
Een welbehagen 
In de mensen, een welbehagen 
Een welbehagen 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, een welbehagen 
Amen, Amen. 

 

 
U  en jij bent van harte welkom voor een kopje (warme) chocolademelk of 

koffie met wat lekkers in het koor van de kerk.  
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Wij wensen u Gods liefdevolle nabijheid in deze dagen 
en een gezegend nieuwjaar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben je 8- 12 jaar en wil je graag mee doen met de kinderclub? Kom dan gerust 
een keertje kijken! We starten weer op 7 januari om 18:45u in het  kruispunt. 

Vervolgens hebben om de week op woensdagavond club. 
 

Ben je 12-15 jaar en zou je wel willen aansluiten bij de tienerclub? Je bent 
welkom om 9 januari een keer te komen kijken. We starten om 19:30u in het 

kruispunt. Vervolgens hebben we om de week op vrijdagavond club. 


