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Thema: ‘Geef ons vrede’ 
 

 
 
Zingen:  
Dona nobis pacem (Geef ons vrede)  

Dona nobis pacem, pacem. 
Dona nobis pacem. 

 
Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem. 
 

       Dona nobis pacem. 
Dona nobis pacem. 

 
Welkom en gebed door Alex 

       Collecte aankondiging (ZOA) 
We collecteren vandaag voor het werk van ZOA. 
De hulpverleners van ZOA zijn deze kerst in onder andere Sudan en Syrië aan het werk om 
mensen te helpen met onder meer voedsel, drinkwater en onderdak.  
Geven kan in de collecte bij de uitgang of middels de QRcode onderaan dit programma. 

 
Zingen :  
Hoor de klokken in de toren (wk 575) 

1. Hoor de klokken in de toren, 
hier en daar en overal; 
Jezus Christus is geboren 
die zijn volk bevrijden zal! 
Halleluja, halleluja, halleluja, amen.  
 

2. Hoor de klokken, hoor ze klinken, 
elke toren wijst omhoog: 
zie de duizend sterren blinken - 
God heeft mensen op het oog! 
Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 
 

3. Hoor de klokken in de toren, 
Hoor ze zingen, hoog en laag; 
Jezus is voor u geboren - 
het is Christusfeest vandaag! 
Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 
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 Vrede in de wereld? 
 
Vredig leven?       
Kijk eens even 
naar de wereld om ons heen. 
Mensen vechten  
voor hun rechten, 
zijn vaak eenzaam of alleen. 

 
HEERE, hoor onze gebeden.    
Geef ons redding, geef ons vrede. 

 
Wapens knallen,      
bommen vallen, 
huizen worden platgemaakt. 
Mensen zuchten,  
velen vluchten, 
worden diep en hard geraakt. 

 
HEERE, hoor onze gebeden.     
Geef ons redding, geef ons vrede. 

 
Mensen lijden,       
mensen strijden. 
Wie is er die voor hen waakt? 
Kan het leven  
vreugde geven 
als de wereld kreunt en kraakt? 

 
HEERE, hoor onze gebeden.     
Geef ons redding, geef ons vrede. 

 
Mensen klagen,      
zoveel vragen 
zijn er in hun hart en hoofd. 
‘Komt er ooit nog,  
na die oorlog, 
vrede die ons wordt beloofd?’ 

 
HEERE, hoor onze gebeden.     
Geef ons redding, geef ons vrede. 

 
Hier beneden       
lijkt geen vrede. 
Er is veel verdriet en pijn. 
Maar de HEERE  
wil ons leren 
dat we bij Hem veilig zijn. 

 
HEERE, hoor onze gebeden.     
Geef Uw redding, geef Uw vrede. 
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Zingen:  
Geef vrede, Heer, geef vrede: (wk 429) 

2. Geef vrede Heer’, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang. 
Er wordt zoveel geleden, 
de mensen zijn zo bang. 
De toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein. 
O, Jezus Christus, luister, 
en wil dicht bij ons zijn.  
 

3. Geef vrede Heer’, geef vrede, 
Gij die de Vrede zijt. 
Die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd. 
Opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn. 
De mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 

 
 Vrede op aarde 
 

Kijk en luister!  
In het duister    
brandt er hout en knappert vuur. 
Herders waken  
en zij maken 
zich wat warm in ’t nachtelijk uur.  

 
Ze gaan niet slapen,  
want de schapen   
lopen rustig in het veld. 
Nee, ze weren  
leeuw en beer en 
hoeden hen voor bruut geweld.  

 
Dán… Fel licht! En  
hun gezichten   
richten zich vlug naar de grond. 
Al de mannen  
zijn gespannen, 
niemand opent nog zijn mond. 

 
Maar een boodschap  
vol van blijdschap   
wordt aan hen het eerst gebracht. 
Door verheven  
licht omgeven  
meldt de engel in die nacht: 
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(Lukas 2: 10-12)  
Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen 
zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, 
de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en 
liggend in de kribbe. 

 
Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 
Namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. 
En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de 
kribbe. 

 
(Lukas 2: 13 en 14)  

En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en 
zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. 
 
En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelse heirlegers, prijzende God 
en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een 
welbehagen. 
 

Zingen:  
Hoor de eng’len zingen d’eer   

1. Hoor de eng’len zingen d’eer 
Van de nieuwgeboren Heer’ 
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: 
God verzoent der mensen schuld. 
Voegt u volken in het koor, 
Dat weerklinkt de hemel door. 
Mensentong en eng’lenstem, 
Looft het Kind van Bethlehem. 
Hoor de eng’len zingen d’eer 
Van de nieuwgeboren Heer’.  

 
      3.   Lof aan U, Die eeuwig leeft 
 en op aarde vrede geeft. 
 Gij, Die ons geworden zijt 
 taal en teken in de tijd. 
 Al Uw glorie legt Gij af, 
 ons tot redding uit het graf, 
 Dat wij ongerept en rein, 
 nieuw geboren zouden zijn. 
 Hoor, de eng’len zingen d’ eer, 
 van de nieuw geboren Heer’. 
 
Daar gaan de herders, ja, ze lopen gauw.    
Ze kunnen geen moment meer langer wachten. 
Dit is één van hun meest bijzondere nachten. 
De Redder is geboren, God is trouw! 
 
Ze knielen bij het Kind eerbiedig neer.     
Want ook voor hen kwam Jezus naar de aarde. 
Hun hart krijgt vrede van de grootste waarde. 
Hij redt van schuld en geeft een ommekeer! 
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(Lukas 2: 20)        
En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien 
hadden, zoals tot hen gesproken was. 
 
En de herders keerde wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en 
gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Vrije vertelling  
 
Zingen:  
Eer zij God in onze dagen: 1 en 3 

1. Eer zij God in onze dagen, 
eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
roep op aarde vrede uit. 

 
Refrein: Gloria, in excelsis Deo. 
  Gloria, in excesis Deo. 
 

3.    Lam van God, U hebt gedragen 
Alle schuld tot elke prijs. 
Geef in onze levensdagen 
Peis en vreê, kyrieleis. 
 

Refrein: Gloria, in excelsis Deo. 
  Gloria, in excelsis Deo. 

 
Dankwoord aan juf Marlies en juf Janita  
Sluiting en dankgebed door ds. v.d. Zwan 
 
Zingen:  
Ere zij God (staande)       

Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, een welbehagen 
Ere zij God in de hoge, 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, in de mensen 
Een welbehagen 
In de mensen, een welbehagen 
Een welbehagen 
Ere zij God, ere zij God 
In de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde 
In de mensen, een welbehagen 
Amen, Amen.. 
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De zondagschool en de clubs wensen iedereen dit kerstfeest de vrede van God! 

 

 

 

 

Wij nodigen u uit voor warme chocolademelk met wat lekkers in het koor van de kerk. 

 
 
 

 QRcode collectedoel ZOA 
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