SAMUEL WORDT GEBOREN

I Samuél 2

n de tempel werkt de priester Eli. Hij ziet Hanna op de grond
liggen. Snel loopt hij naar haar toe. “Wat is er aan de hand?’
vraagt hij streng. ‘Tk heb veel verdriet, zegt Hanna tegen Eli.
‘Maar ik heb alles aan God verteld.” ‘Dan is het goed,” zegt Eli.
‘God zal je gebed verhoren.’
Na een jaar krijgt Hanna een zoon. Ze noemt hem Samugl.
Ze houdt heel veel van haar kindje. Toch vergeet
Hanna haar belofte aan God niet.
Als Samuél ongeveer vier jaar is,

brengt Hanna hem naar de tem-
pel. Daar wordt hij het knechtje

van Eli.




GOD SPREEKT TOT SAMUEL

1 Samuél 3

li en Samuél zijn vaak in de tempel. Op een nacht wordt

Samuél wakker. Het is net of iemand zijn naam roept. Hij

loopt naar Eli en vraagt wat er is. ‘Ik heb niet naar je gevraagd,

zegt Eli. ‘Ga maar slapen.” Na een poosje hoort Samuél de

stem weer. Hij loopt nog eens naar Eli. ‘Tk denk dat je

droomt. Ik heb je echt niet geroepen,” zegt Eli. Als

Samuél de stem voor de derde keer hoort, weet Eli

het opeens. Het is God die Samuél roept! ‘Luister

goed naar de woorden van God,” zegt hij tegen de

jongen. Na die nacht spreekt God

geworden.

steeds over aan het volk.

Samuél is een profeet

nog veel vaker tegen Samuél.

Samuél brengt de boodschap

et verhaal dat God, Samuél ’s nachts
roept, is niet alleen een verhaal dat
vroeger gebeurd is. God kent namelijk
ook jouw naam. Hij roept ook jou.
Maar misschien zeg je: “ik hoor Hem
nooit hoor.” Luister je dan wel goed.
Of is er een leuker filmpje op je
telefoon. Of een game, die je eerst
even “uit” moet spelen. En als je ’s
avonds naar bed gaat. Dan mag je ook
met God praten. Dan mag je een
stukje uit je bijbel of dagboekje lezen.
Ben je dan wel eens een poos stil om
te luisteren of God tegen jou praat?
Probeer dat maar eens na het bidden
of bijbel lezen. Stil luisteren, net als £
Samuél. Want God kent ook jouw
naam. Hii praat ook tegen iou!







Volg de draden en je komt

bij het hokje waar de letter

hoort. Wat staat er? ?\ﬁ"\
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